
Bevrijdingsfeest 1975 





Pastoor van Haasterstraat met op de achtergrond de gymzaal. 



Drumband van Ursem in de Ruijtersstraat 



Binnenkomst van het bevrijdingsvuur op de Walingsdijk. 



Binnenkomst van het bevrijdingsvuur op de Walingsdijk. 

 



Binnenkomst van het bevrijdingsvuur op de Walingsdijk, gevolgd door de 
Majorettes en Drumband van Ursem 

 



Binnenkomst van het bevrijdingsvuur op de Walingsdijk door Arie Kenter 
Jan Meester , Herman Stam, Rinus Roos, Peter Mulder,  …….., Dick 
Stiphout, Piet Poland, en Joep Beentjes 



Binnenkomst van het bevrijdingsvuur op de Walingsdijk door Arie Kenter 
Jan Meester , Herman Stam, Rinus Roos, Peter Mulder,  …….., Dick 
Stiphout, Piet Poland en Joep Beentjes 

 



Binnenkomst van het bevrijdingsvuur bij de Ruijtersstraat 



Majorettes en Drumband bij het gemeentehuis van Ursem aan de 
Walingsdijk. 



Majorettes en Drumband bij het gemeentehuis van Ursem aan de Walingsdijk. 

Links burgemeester Balt de Winter en zijn vrouw Rita de Winter-Portegies 

Rechts Arie Kenter, Piet Poland, en Jan Meester 



Majorettes en Drumband bij het gemeentehuis van Ursem aan de 
Walingsdijk. Toespraak van Ben van Oosten, daarachter Jan Schaap, 
burgemeester de Winter en mevr. De Winter, rechts Arie Kenter 

 



Majorettes en Drumband bij het gemeentehuis van Ursem aan de 
Walingsdijk. Arie Kenter, Jan Meester, Peter Mulder, Jan Stam, Herman 
Stam, Hans Stam, Dirk Stiphout en Jan Hollenberg. 



Majorettes en Drumband bij het gemeentehuis van Ursem aan de 
Walingsdijk. 



Toespraak van Ben van Oosten, voorzitter Oranjevereniging, Jan Schaap, 
burgemeester de Winter en mevr. de Winter 



Piet Poland, Arie Kenter en Jan Meester 



Arie Kenter, Peter Mulder, Rinus Roos, Dick Stiphout, Dirk Borst , Jan 
Stam en Jan Hollenberg. 



Arie Kenter gaat de ladder op.  



Arie Kenter gaat de ladder op met het bevrijdingsvuur.  

 



Jan Meester ondersteunt de ladder. 



Arie Kenter gaat het dak op met het bevrijdingsvuur. 



Arie Kenter gaat het dak op met het bevrijdingsvuur  naar de hoogste 
etage. 

 



Arie Kenter steek het vuur aan bovenop het gemeentehuis. 

 



Arie Kenter steek het vuur aan bovenop het gemeentehuis. 

 



Arie Kenter gaat weer naar beneden. 

 



De ophalers van het bevrijdingsvuur kijken aandachtig toe. Inclusief de 
chauffeur van de bezemwagen Ton Dol met hoed. 


