De verdwenen middenstand uit Ursem

In het kader van ons onderzock naar de verdwenen middenstand van Ursem, zijn
we op bezoek geweest bij Cees Koppes en zijn vroww Gré Koppes-Wever in Bergen.
Het werd een gezellige avond, want Cees en Gré hadden zoveel te vertellen dat het
de moeite waard werd dit op papier vast te leggen.

Cees 1s geboren in 1924 op het eind van Noorddijk (thans nr. 122) als zoon
van Arie Koppes en Geertruida Beemsterboer. Hij werd volgens goed Westlries
gebruik vernoemd naar zijn grootvader Cornelis Koppes, die gehuwd was met
Trijntje Velseboer. In 1925 kocht zijn vader Arie Koppes het huis van Hein
Beukman (1845-1940) aan de Drechterlandsedijk A 91, (later U 26 en nu nr. 12).
Hein Beukman was toen 80 jaar, winkelier en petroleumventer van beroep. Zijn
vrouw Mien de Ruiter was vier jaar jonger dan haar man, maar waarschijnlijk
niet meer zo gezond. Zij overleed 12 maart 1926.

Hein Beukman en zijn vrouw Mien de Ruiter, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwe-
lijksfeest in 1923.

Arie Koppes verhuisde met zijn vrouw Geert en zijn zoon Cees naar de
Drechterlandsedijk. Hier werden nog negen kinderen geboren:; Rina, Trien,
Nick, Annie, Truus, Ria, Arie, Cock en Jo. Het winkeltje was in eerste instantic
niet groter dan 6 m”. Later werd de winkel naar achteren uitgebreid en had het
een oppervlakte van ca. 10 m”. Hierdoor was de sortering levensmiddelen ook
niet bijster groot. Arie Koppes breidde de winkel nog uit met zuivelproducten,
hij werd naast kruidenier ook melkboer. Naast zijn winkeltje bleef Arie land-
bouwer. Ook had hij in de herfst en winter enkele koeien op stal staan, want van
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De kruidenierswinkel van Arie Koppes anno 1929. Voor de winkel Arie Koppes met zijn vrouw Geert

en in de box hun kinderen: Rina, Nick, Cees en Trien.

Een foto van dezelfde dag. De kinderen Cees, Nick, Trien en Rina zitten op de wagen waarmee de

levensmiddelen werden rondgebracht. Het paard moet nog voor de wagen gespannen worden.
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de inkomsten uit de winkel alleen kon hij zijn gezin niet onderhouden.

Het was in die tijd hard werken en weinig verdienen. Vooral toen de crisisjaren
kwamen: 1930-1940. Het was dan ook niet meer dan logisch dat de kinderen
na de lagere schooltijd werden ingezet om het werk van hun ouders enigszins te
verlichten.

Als dertienjarige jongen ging Cees met
de bakfiets het dorp rond, daarmee
nam hij de werkzaamheden van de krui-
denierswinkel van zijn vader over, die
zich toen meer kon toe leggen op de
landbouw.

In de avonduren mocht hij nog wel stu-
deren bij meester Langedijk in Spierdijk
en later bij meester Schneiders in "t Kruis,
waar hij zijn vak- en middenstandsdi-
ploma haalde. Ook andere Ursemmers
zaten in zijn klas, zoals Henk de Jong,
Cor Kooij, Jan Spil en Wim van de Nes.
Er waren in die tijd volgens Cees der-
tien kruideniers actiel in de gemeente
Ursem, te weten: Jas Kuijper en Aagt
Vlaar-van der Meij op Noorddijk, Jacob
de Jong, Willem Overboom, Willem
Stroomer, Olaf Schuffel en Cees Petiet
te Rustenburg, Dirk Koning, Arie

Koppes, Jaap Mulder, Piet Kluit, Pieter
Mienis in Ursem en Hag Verdwaald aan
de Walingsdijk bij de Rooie brug.

Cees op de bakfiets in 1937 op de Huijgendijk
bij Jaap Zuurbier te Rustenburg. Op de achter-

grond de hoerderij van Niek van der Bijl.

In 1940 toen de oorlog begon was Cees 16 jaar en in het begin veranderde er voor
hem maar weinig. Dat werd anders toen hij werd opgerocpen om in Duitsland
te gaan werken. Dat zag Cees niet zitten en besloot onder te duiken. Zijn vader
nam de werkzaamheden van de winkel weer op zich, terwijl Cees overdag op
het land van zijn vader werkte of bij verschillende boeren in de polder. s Nachts
sliep hij in een van de vele schuurtjes die her en der in de polder op het land
stonden. Zo kwam hij in aanraking met andere onderduikers in de polder en
mensen uit het verzet. Hem werd gevraagd om bij allerler activiteiten van het
verzet te helpen. Onder leiding van Jan Mulder werden verschillende droppings
voor afwerpterrein "WINNIPEG", door hun veiliggesteld en verborgen.

Na de oorlog hervatte Cees zijn werkzaamheden voor de winkel van zijn vader.
In 1951 trouwde Cees met Gré Wever, dochter van Piet Wever en Immetje
Schouten. Gré werd als oudste dochter geboren 1925 in Berkhout, maar in 1934
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1950

De verschillende bedrijfswagens waarmee de boodschappen in de loop der jaren
werden rondgebracht.
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verhuisde haar vader met zijn gezin naar Noorddijk (thans nr. 92).

Cees en Gré gingen wonen in een nicuwe woning aan de Noorddijk (thans nr.
18). Jan Mulder, zelf timmerman van beroep, had de woning in 1950 laten bou-
wen. Jan Mulder was nog niet van plan zelf het huis te gaan bewonen en zocht
daarom cen huurder. Van de gemeente moest hij de eerste drie op de lijst van
woningzockende benaderen. Tijdens het schilderen van het hekwerk voor zijn
huis, kwam hij Cees Koppes tegen die (tweede op de lijst van woningzockende)
bij de buren aan het rondvragen was. Cees mocht het huis huren voor f 25.- per
maand en daarmee werd het voor die tijd het duurste huis van Ursem. Toch
durfden Cees en Gré het aan. Hun oudste zoon Aad is hier geboren. In 1952
kwam de woning en smederij van Bertus Lenting aan de Drechterlandsedijk te
koop. Piet Witte was er snel bij om de klandizie van de smederij over te nemen.
Hij kocht het hele spul, maar bood het ook meteen weer te koop aan. De sme-
derij werd voor opslagruimte verkocht aan Leo Borst en de woning ging naar de
hoogste bieder. Cees was de eerste die een bod uitbracht, maar er waren meer
kapers op de kust. Nieck Zuurbier had ook interesse in de woning, hij wilde hier
een kapperszaak beginnen en bood daarom f 1.000,- meer dan Cees Koppes.
Maar Piet Witte gunde Cees nog cen tweede kans en hij heeft die met beide han-
den aangegrepen. Volgens zijn ouders was het allemaal veel te duur en zou het
nooit geen dag meer worden. Dit nicuwtje ging natuurlijk als een lopend vuurtje
door het dorp. Toen Cees bij de
familic Grootin de Mijzen kwam
te rondvragen, was Niek Groot
net aan het melken en die vroeg
aan Cees hoeveel geld hij nodig
had, want hij kon hem eventueel
wel helpen. Op de dag van over-
dracht ging Cees met Piet Witte
en Bertus Lenting in een auto
van Gert de Graaf naar de nota-
ris. Daar aangekomen vroeg de
notaris aan Cees waar zijn geld-
schieter was. Cees haalde toen
f 6.000,- uit zijn zak (die hij
een dag eerder bij Niek Groot
had opgehaald) en zei dat zijn
geldschieter  die morgen eerst
naar de markt in Purmerend
moest en dat hij later wel zou

De nieuwe kruidenierswinkel van Cees

Koppes anno 1952.
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Het interieur van de nicuwe winkel in 1952.

Gré Koppes-Wever in haar winkel, anno 1960.

langs komen. Zo ging dat dus vroeger, men had toen nog vertrouwen in elkaar.
Cees lict het huis door Bertus Vormer verbouwen tot een voor die tijJd moderne
kruidenierswinkel van wel 16 m?. De toonbank met ecen mooi granieten blad
kwam van zijn buurvrouw Aagt Vlaar-van der Meij, die gestopt was met haar
kruidenierswinkeltje.

In 1952 verhuisden Cees en Gré met hun zoon Aad van de Noorddijk naar de
Drechterlandsedijk U 45 (nu nr. 7). Zij kregen hier nog zeven kinderen: Peter,
Kees, Theo, Truus, Hans, Frank en Leon. Natuurlijk was het hard werken, van
s morgens vroeg tot s avonds laat, maar het lukte Cees en Gré vaak met hulp
van zijn broers om alle klanten op tijd hun boodschappen te bezorgen. Ook
de broers van Gré kwamen soms te hulp. Met name haar broer Piet kwam hen
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wel regelmatig te hulp, maar daar zat meer achter. Hij trouwde in 1958 met Jo
Koppes, de jongste zus van Cees. Van enige concurrentie was in Ursem nauwe-
lijks sprake. Natuurlijk was er wel strijd om de klandizie van nicuwe klanten,
maar onderling hielpen de kruideniers elkaar. Om met de klanten enige binding
te houden, werden eind jaren vijftig en begin jaren zestig, uitstapjes georgani-
seerd door de aangesloten groothandel. Samen met de klanten van Henk de Jong
en Klaas Koning werd Avifauna of icts dergelijks bezocht. Vaak waren dit de
enige uitstapjes van de klanten, want het woord vakantie kende men nog nau-
welijks. Tijdens de vergadering van de middenstandsvereniging die een enkele
keer per jaar gehouden werd, ging het dan ook meestal over dit soort uitstapjes
en wie wanneer met vakantie ging, zodat er altijd een winkel open was. Met hun
naaste buur en concurrent Kees Verdwaald en Maartje MLus konden Cees en
Gré het heel goed vinden. Kees ) |

Verdwaald zei dan ook altijd
als je vroeg hoeveel kinderen
hij had: “Samen met m’n buur-
man heb ik negen kinderen™
Hijzelf had een dochter Marja.
Toch werd de concurrentie van
de grootwinkelbedrijven halver-
wege de jaren zestig, de mid-
denstand van Ursem te veel. De
mensen werden steeds mobieler
en de grootwinkelbedrijven kwa-
men met zelfbedieningswinkels.
De een na de ander besloot zijn
winkeltje te sluiten of naar elders
te vertrekken. Cees en Gré ver-
trokken naar Bergen waar ze
een nicuwe zelfbedieningswinkel
begonnen. Het viel hen in de eer-
ste jaren in Bergen niet mee. De
concurrentie van Albert Hein,
Dirk van de Broek, B & W of : : =
Simon de Wit bleef hun parten  Afscheid nemen van hun buren Maartje en Kees Verdwaald
spelen, maar het meest misten zij  bij hun vertrek naar Bergen in 1966.

de gemoedelijkheid die in Ursem

zo gewoon was. Z¢ wonen nu alweer veertig jaar in Bergen, hebben de winkel
inmiddels verkocht en genieten nu van hun oudendag, hun kinderen en kleinkin-
deren en denken met weemoed terug aan hun tijd in Ursem.

Arie Schaap
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