Het verhaal van Dirk Dudink

Dirk Dudink (1899-1977) heeft de verhalen die =ijn ouders vertelden, aan het
papier toevertrouwwd. In deze verhalen wordt een beeld geschetst hoe het leven in
de westfriese regio eruit zag aan het einde van de 19 en
de eerste helft van de 20° ecuw. Hij schetst een beeld van
het dagelijks leven, maar tegelijkertijd geeft dit verhaal een
beeld van het economische en politieke leven van die tijd.
Vamvege de lengte van het verhaal is besloten om deze
geschiedschrijving in de vorm van een feuilleton te publice-
ren. Veel dank zijn we verschuldigd aan de familie Dudink
die ons in staat gesteld heeft om dit familieverhaal in bre-
dere kring te verspreiden.

Dirk Dudink, 1899-1977.

Kermis te Zandwerven

Het was op de kermis te Zandwerven in de zomer van het jaar 1896 dat Jan
Dudink aan Trijntje Vlaar vroeg om met hem de kermis te vieren. Jan woonde
vooraan op de Zomerdijk en Trijntje aan het einde van Hensbroek. Zij was die
zondagavond na het melken met een paar neven die bij haar in de buurt woon-
den, meegereden met paard en wagen naar Zandwerven.

Z¢ hadden veel plezier, doch beide jongens hadden minder geluk gehad dan hun
nicht in zake het vinden van een partner, zij het dan voor kortere of langere tijd.
Zij hadden in de loop van de avond wel begrepen dat het met hun nicht meer was
dan een dansje en een praatje, dus vroegen zij haar aan het einde van de avond:
“gaat Jan ook mee naar Hensbroek, wij willen straks wel naar huis™. Trijntje
had Jan hiervan in kennis gesteld en deze nam dit aanbod dankbaar aan. Zo
kon hij tenminste de heenreis nog meerijden en terug zat er niks anders op dan
te lopen.

Zo gingen zij dan bij twaalven en nu met zijn vieren naar Hensbroek terug via
de Kaag en Obdam. Onderweg in de Kaag maakten zij nog een scéne mee, toen
daar bij een grindhoop een halfdronken knaap een paar handen vol stenen de
wagen in gooide. Verder liep alles normaal en zo kwamen ze dan te middernacht
weer in Hensbroek bij Jacob Baan waar Trijntje diende. De broers Kees en Dirk
Vlaar woonden er naast.

Jan bedankte de jongens en na cen tijdje met Trijntje te hebben doorgebracht
en de zekerheid mee kreeg om de volgende zondagavond terug te mogen komen
om de koffie op te halen, zoals dat heette, aanvaarde hij de thuisreis weer naar
de Zomerdijk.
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Jan had al vanaf de schoolbanken af bij de boeren gediend, behalve zijn dienst-
tijd dan. Hij was anderhalf jaar soldaat bij de vestingartillerie in Den Helder en
een half jaar op detachement in Willemstad en Terneuzen. Hij was dat dienen
zat geworden en woonde nu bij zijn ouders in. Hij ging nu gelijk een gchuwde
arbeider te werk cerst bij Jasper Helder op Zandwerven, die behalve boer ook
nog veehandelaar was en cen zanderij had.

De jeugdjaren van Jan Dudink
Jan was de oudste van het gezin van zes kinderen,
drie jongens en drie meisjes waarvan de oudsten te

-
b Westwoud geboren waren nabij de heidense kerk:
S \ daarna waren ze verhuisd naar Spanbroek. De tijd

was niet rooskleurig. Zijn vader was ook boerenar-
beider maar s winters, als er sneeuw en ijs lag en de
kocien droog stonden, hadden verreweg de meeste
van de boerenknechten geen werk. Zo liep hij elke
winter wel zo’n tien tot twaalf weken stil. Zijn moe-
der verdiende dan ook wat bij met op de kraam te
gaan, kraamverzorgster dus.

Johannes (Jan) Dudink, 1867-1956.

Kruidenloper

Jan moest daarom al gauw wat mee verdienen en was ook al vanaf zijn tiende
jaar kruidenloper bij dokter Van Balen Blanken te Spanbroek. Hij moest dan
voor en na schooltijd de medicijnflesjes wegbrengen naar de patiénten die de
dokter overdag bezocht had. Ook gebeurde het wel, als er veel zieken waren, dat
hij de gehele dag op pad was en de school verzuimde, wat in die dagen voor meer
kinderen veelvuldig voorkwam daar er nog geen leerplicht bestond. Dit moest
allemaal lopend gebeuren, en de dokter had een wijde patiéntenkring.

Toch heeft hij nog zes klassen lagere school gehad en dat kwam in die dagen
zelden voor. Toen hij twaalf jaar was verliet hij de school. Het eerste jaar heeft
hij hier en daar wat los werk gedaan en nog een tamelijk ongeluk gehad.

Een gebroken arm

Hij zou een opgetuigd paard wegbrengen en zat erop. Doordat een aantal kinde-
ren het paard opjoegen raakte het op hol en Jan viel er af en bleef met zijn been
in het tuig hangen en werd een heel stuk langs de weg meegesleept. Met flinke
schaafwonden en een gebroken arm bleef hij tenslotte langs de weg liggen. Een
flinke tijd is er over heen gegaan eer hij weer helemaal beter was. En, al is zijn
arm altijd wat krom geweest, hij heeft er toch nooit last van gehad.
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Het eerste huurtje

Toen hij dan weer geheel beter was, werd er een huurtje voor hem gezocht, met
kost en inwoning en dit was bij Hannes Nijsen aan de Venenlaan te Hoorn. Deze
was een tuinder, groente- en fruitteler en tevens straatventer. Het waren mensen
van middelbare leeftijd en zonder kinderen, die zichzelf met hard werken een
onbezorgde oude dag wilden bezorgen. De vrouw werkte even hard als de man
en was even zuinig zo niet schraperig. Ze waren s morgens al vroeg in de tuin
en Jan, die nog maar dertien was, moest dan ook al beginnen. En voor de avond
was ook al geen tijd gesteld, zo lang de baas werkte moest Jan ook bezig zijn.
Ook op de zondagen was hij lang niet altijd vrij; veel bestellingen moest hij op
de zondagmorgen nog rondbrengen wat zaterdags niet meer of niet goed genoeg
op de wagen was. En in tijJden van de aardbeien, de bessen, de pruimen of ander
fruit, moest hij zondagsmiddags met redelijk weer ook uit venten, wat dan wel
het allergrootste verdriet voor hem was. Deze mensen leefden heel sober en
werkten hard en licten voorkomen dat zuinigheid en vlijt een goede leerschool
was voor de jongen.

De huizen waren dan zoals ze waren, maar Jan zijn slaapplaats was op de zolder,
zo onder de naakte pannen, geen hout of riet eronder wat meestal toch wel was.
Ook zelfs geen kleine beschutting boven die slaapplaats kon eraf. Het is in de
winter enkele malen voorgekomen dat de stuifsneeuw tussen de pannen doorge-
jJaagd was en een emmer vol sneeuw van het beddengoed werd gehaald.

De volgende huur

De vader van Jan had voordat z'n tijd om was een
andere huur voor hem gevonden en wel bij een vee-
boer. Dit was achter in de Berkmeer bij A. Konijn.
Hij verdiende daar toen veertig gulden in een heel
Jaar wat voor zo'n jongen al lang niet gek was. Hijis
daar tot zijn diensttijd gebleven met een geleidelijk
oplopend loon. Hij kreeg er goed eten en drinken
en een redelijk bed om in te slapen en warm in de
winter. Het was voor ouders altijd een verlichting
als de oudste kinderen de deur uit konden.

Het eten was meestal beter dan thuis en verdienden
hun eigen kleding: ook konden ze nog een kleinig-
2 heid aan hun ouders afstaan. De volgende kinderen
Vader Jan Dudink, 1841-1937. gingen dan ook steeds weer dezelfde weg op.

Bakeren

Jan z'n moeder had dat bakeren lang vol moeten houden en ook in de tijd dat zij
zelf nog kinderen kreeg. Zo is het wel gebeurd dat zij zelf nog een zuigeling had
en toch ging bakeren. Een zusje van Jan wikkelde het kindje dan in een doek en
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ging er zo op de aangewezen tijd mee naar haar moeder en die het voedde, na de
voeding nam ze het kind dan weer mee naar huis.

Dienstplicht

Toen Jan negentien jaar was moest hij loten en trok een nummer waarop een
soldatenprijs viel en na enige tijd moest hij die dienstplicht vervullen. Op de
vastgestelde dag ging hij lopend van Hensbroek naar het station te Noord-
Scharwoude, vandaar met de trein naar Den Helder.

Artiller i

i in

De kantine van Fort Erfprins te Den Helder.

Hij moest zich melden op het Fort Erfprins en werd aldaar ingedeeld bij de ves-
tingartilleric op het zeefront. De militaire dienst was in die dagen hard en de sol-
dij laag, het verlof gering en het eten onvoldoende. De warme maaltijden zoals
snert en stampot gingen wel, maar voor de rest kreeg je droog brood. Voor alle
mogelijke beleggingen moest je zell maar zorgen; koffie kreeg je altijd wel. Zij
die van wat betere huize waren, kregen van thuis nog wel wat mee, boter of kaas,
of nog cens een paar centen, doch bij Jan z'n ouders kon niet veel af” gelijk bij
zeer velen. Overigens, goed gesitucerden waren er niet want soldaat zijn was in
die dagen nog iets minderwaardigs. Boerenzoons en anderen uit betere kringen
waren afgekocht, een remplacement noemde men dit. Het kostte in die dagen
ongeveer duizend gulden en diegene die er voor geronseld werden kreeg maar
honderd gulden of een ietsje meer. De rest was voor de officier remplacemen-
ten-baas. Ook bestond er nog cen andere vorm om aan de dienstplicht te ont-
komen en deze was die van nummerverwissclaar. Dat bestond hierin dat alleen
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de dienstplicht werd overgenomen maar niet de verdere consequenties. Je bleef
namelijk tot je vijfendertigste jaar dienstplichtig; met een remplacement werd
alles overgedragen. Na cen jaar in dienst te zijn geweest werd er weer een loting
gchouden wie met een jaar naar huis mocht en wie niet. Deze keer was Jan iets
gelukkiger en lootte met een jaar vrij. Een boerenzoon van iets minder bemid-
delde stand trok wel een nummer wat hem verplichtte om wel anderhalf jaar te
blijven, doch hij had bij zijn laatste verlof al met zijn vader over bepaalde moge-
lijkheden gesproken en deze had hem de toezegging gedaan dat hij in een ongun-
stig geval wel mocht proberen dit af” te kopen. Hij zocht zijn toevlucht tot Jan
en kwam met hem overeen dat hij dit voor honderd gulden in de hand wel wilde
doen. Dit moest natuurlijk ten overstaan van een officier gebeuren maar de kos-
ten waren bij fange na niet zo onmenselijk als bovengenoemd. Jan maakte toch
een rekensommetje. Ondergeschikt zijn aan een boer was ook lang niet alles, de
dagen bij de boer waren lang, de kost wel iets beter maar de verdienste was toch
veel lager en voor een soldaat was de kleding en de was vrij. Bovendien kwam
de winter er aan, voor een arbeider ook een slecht vooruitzicht. De Helderse tijd
werd toen afgesloten:
daar kwamen weer nicu-
we rekruten en Jan ging
op detachement op niet
bezette  vestingplaat-
sen in Willemstad en
Terncuzen. Hier was het
wachtlopen en kanon-
nen poetsen en soms
officieren oppassen.

Fort Erfprins, de Heldersepoort.

Groot verlof

De 64 juli 1889 ging hij met groot verlof weer in de burgermaatschappij terug en
heeft hij eerst als losse kracht gewerkt bij S. Bijman op Zandwerven; later in de
herfst werd het al weer moeilijker en zo had hij zich per 2 februari 1890 verhuurd
bij Hannes Groot in de Kaag. De dag waarop het mannelijk inwonend personeel
in dienst trad, zijn dienst beéindigde of voor loonsverhoging in aanmerking
kwam was altijd 2 februari. Daar deze boer Groot, en zo waren er meer, nogal
eens een borrel dronk en in deze omstandigheid onplezierig was, had hij het
met een jaar bekeken en kwam het jaar daarop op 2 februari 1891 bij een boer
aan de Boterhuizen te Heerhugowaard terecht. Hier was het zeker niet beter en
bovendien was deze boer goklustig. Hij hield van kaarten en dominospel en liefst
grof en was niet eerlijk ook: z'n vrouw betrapte hem er soms op. Ook bleef hij
wel eens een nacht weg en had Jan het vee alleen of met behulp van de vrouw
het voederen en melken te verzorgen. In de winter van 1890-"91 was het een zeer
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lange en strenge winter die vroeg ingevallen was en die vooraf gegaan was door
veel regenval . Het gehele zuideinde van de Heerhugowaard lag dan ook onder
een ijsvlakte. Er was ook veel sneeuw gevallen zodat het mooie van schaatsen er
gauw af was, je kon ook geen tochten maken, de mensen hadden weinig ijspret
gchad. Op het ijs kost het altijd iets en wat deed een boerenknecht met 2 gulden
in de week. Zijn moeder vond al dat hij zo ver van huis was en bovendien nog
slecht tevreden was ook en dan nog in dic magere Waard. Dus had hij op tijd
maar weer een andere dienst gezocht en wel bij D. Groot aan de Obdammerdijk,
bij wie hij op 2 februari 1892 in dienst kwam. Dit waren mensen met een heel
gezin waar de baas wel goed was doch de vrouw uitermate zuinig, zo niet vrekkig
en Jan als knaap van 23 jaar veel te weinig te eten kreeg. Dit gold niet alleen de
knecht maar ook de kinderen en de baas zelf. Deze laatste redde zich wel door
zo nu en dan iets uit de kast te nemen, wat melk te drinken en op de zolder af en
toe iets van het spek of de kaas af te snijden. Totdat de vrouw des huizes op een
keer boven kwam en merkte dat er een kaas flink aangesneden was. Jan kreeg
de beschuldiging naar zijn hoofd dat hij een kaasvreter was, terwijl hij eigenlijk
dagelijks met honger liep en nooit iets weggenomen had. Zijn verontwaardiging
was zo groot dat hij zonder zich te verontschuldigen of uit te zoeken wie het wel
gedaan had. zijn ontslag nam. Wat in die dagen een hoogst gevaarlijke onder-
neming was.

Een vette knecht

Een vette knecht stond er slecht op. Vet noemde men een knecht of boerenmeid
of dienstbode, die ontijdig uit hun dienst kwamen; het was dus een slecht getuig-
schrift en waar moest zo iemand naar toe, want iedereen was al voorzien. Als
kind was het hem al op het hart gedrukt, denk erom dat je altijd goed je best
doet, knap taal en antwoord geeft en nooit iets wegneemt en zorg ook vooral
dat je niet vet raakt want dan zijn we met jou verlegen. Voor de groteren was dit
wel iets gunstiger maar er werd door een nicuwe baas toch altijd misbruik van
gemaakt in je loon. In deze ictwat benarde omstandigheid kwam Jan dan thuis,
z’n hele hebben en houden in een grote zak en voor iedereen op de kijk dat het
niet in orde was. Zijn moeder was net op de kraam bij een ander en z'n vader
keek al erg sip en maakte wel een verwijt dat hij dit toch had moeten vermijden:
doch hij zei erachter aan: “dan moet je het maar bij Jasper Helder proberen,
daar is voor een paar weken terug ook zijn knecht weggegaan en ik heb er nog
niet van gehoord dat hij al een ander had™. Jasper stond niet zo erg hoog in
aanzien in de arbeiderswereld, hij betaalde nict zo slecht uit, docht hij eiste dat
er steeds flink werd gewerkt en hij was een brutale kerel en vlioekte soms als een
ketter en z'n vrouw niet minder, desnoods tegen clkaar. Ze hadden twee dochters
die niet veel met het bedrijf van hun ouders in de pet hadden. Ze molken dan
nog wel mee maar voor het overige onttrokken zij zich zoveel mogelijk aan het
bedrijf. Zij waren dan ook blij dat er weer nicuwe knecht kwam die ook moest
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kazen en de emmers en het kaasgereedschap kon boenen. Die boer, allang blij
al liet hij het niet merken, dat er weer een knecht kwam, betaalde toch nog weer
het halve loon en Jan was weer onder dak. Naast dat halve jaar voor f 2,25 per
week is hij er nog een jaar geweest voor een rijksdaalder per week wat bijna aan
niemand werd uitbetaald. Na anderhalf jaar had hij er toch weer genoeg van.
Hij had liever een baas met een gewoon boerenbedrijf met steeds hetzelfde vee.
De veehandel bracht met zich mee dat de baas steeds weg is en hij moest steeds
koeien halen en wegbrengen naar de jaagschuit te Opmeer of de veerdienst op
Alkmaar of de stationslaadplaats van Hoorn of Heerhugowaard.

Bij weduwe Schouten

Per 2 februari 1894 ging Jan dan ook weer op een nieuwe dienst af, en wel bij de
weduwe Schouten in de Leekermeer. Zij was een weduwe met twee getrouwde
dochters. Zij wilde iemand die zelfstandig kon werken en een behoorlijke kennis
van zaken aangaande het boerenbedrijl had. Doch daar zij een huurboerderij
had dic in de winter niet ingchuurd kon worden, had zij inmiddels een andere
boerderij gehuurd in de Egmondermeer waarvan de huur per | mei inging.
Het was een hele onderneming in die dagen om te verhuizen met huisraad en
inboedel, met vee en bedrijfsinventaris en dat over zo'n grote afstand. Wat niet
dagelijks werd gebruikt kon van te voren worden weggebracht, allemaal met
paard en wagen, en dat tussen de melktijden. Dat kon je dan 1 keer per dag
doen. Jan had zo al een vracht of vier weggebracht eer het de eigenlijke verhui-
zing plaats vond. Toen dan de grote dag gekomen was kwamen er enkele buren
en tockomstige buren uit de Egmondermeer, om alles op te laden wat er nog
mee moest. ledereen bood altijd hulp als er zoiets aan de hand was. Jan had de
koeien al vroeg gemolken en verschillende spullen lagen zoveel mogelijk voor de
hand zodat het opladen vliug kon geschieden. Ook de beide schoonzoons waren
al vroeg gekomen en hun wagens waren al lang vol geladen eer de wagens uit
de Egmondermeer aankwamen. Inmiddels waren de koeien van stal gehaald en
Jan ging met een paar jongens uit de buurt ermee op stap, zo tegen een uur of
negen. Ze¢ hadden al een stuk gelopen, ruim halfweg de Baarsdorpermeer toen
ze de wagens uit de Egmondermeer tegenkwamen. Deze hadden hen, eer ze bij
Oterleek waren al weer ingehaald nu ook op weg naar de nicuwe behuizing. Je
kon natuurlijk niet zo vlug gaan met pas afgekalfde koeien, vijftien stuks loslo-
pend vee door de Baarsdorpermeer, Koggeweg, Spierdijk, Wogmeer, Rustenburg,
Huigendijk, Oudorp, Friesebrug, Kanaalkade en voor het station langs naar de
Kalkovensbrug. Het was bijna weer melktijd eer ze er waren. Ze hadden goed
weer gehad en de jongens konden mee terug rijden met een van de schoonzoons
die in de Noordermeer woonde. Deze had voor die avond ecen melker gevraagd
opdat hij samen met zijn vrouw, zijn schoonmoeder bij aankomst op de nieuwe
plaats wat op dreef kon helpen. Het was een vermoeiende dag geweest maar het
vee kon zo in de weide en er was goed gras. De zomer verliep redelijk. Het was
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goed weer, er was goed hooi geteeld en rijk genoeg voor de winter. De weduwe
was best in het zin met haar knecht en Jan was ook goed tevreden. De zorg voor
het bedrijf drukte wel eens wat zwaar, temeer omdat hij een sterk verantwoor-
delijkheidsgevoel had. De schoonzoon was toch nog al eens om de deur, deels
omdat hij meende een oogje in het zeil te moeten houden en anderdeels er mocht
toch nog eens een winstje te halen zijn. Jan was niet bijzonder op hem gesteld.
Niet dat zijn werk niet gezien mocht worden, maar de manier van optreden
beviel hem niet. De schoonzoon meende de koeien voor de afzet voor betere
prijzen te kunnen verkopen omdat hij meer handelsman zou zijn. En Jan, die
van zichzelf wist dat hij niet zo zakelijk was, alswel sericus in zijn opvattingen,
lict hem eerst wel begaan doch kwam tot de ontdekking, dat het gemaakte geld
niet allemaal thuis kwam. Zodoende was er een verwijdering ontstaan tussen
deze twee, die zich later toch wel weer hersteld heeft. De weduwe echter, die haar
ogen heel goed de kost gaf, zag dit allemaal aan. De genegenheid tegenover haar
schoonzoon nam steeds meer af, terwijl die tegenover Jan Dudink steeds sterker
werd. zo zelfs, dat het in het oog begon te lopen. Ze wilde eens te gast naar haar
dochters en andere familicleden en omdat zij een eind uit de buurt woonden, was
het niet zo gemakkelijk er te komen. Het kon niet anders als met het paard en
wagen en welke vrouw reed nou zelf; een vrouw moest toch altijd een bepaalde
bescheidenheid aan de dag leggen. Er waren er wel die het best konden en ook
durfden maar het was nou eenmaal geen gezicht. Dus ging zij samen met haar
knecht en Jan nam dat in zijn eenvoud serieus op. De gastdagen voor een boer
waren altijd maar kort, zo tussen de melktijden. Als je dan ver moest was je
maar cen uur of drie a drie en een half in je gasthuis. Al heeft zij dan nooit te
kennen gegeven dat zij genegenheid voor hem had, langs andere wegen was dit
toch wel duidelijk merkbaar. Zij schonk voor die tijd steeds een lekker kop kof-
fic en meerdere malen met suiker er in, wat in die tijd nog niet gebruikelijk was.
Het ontbijt en de schafttijden rekte ze vaak nog door een extra kopje koffie in te
schenken. Uit verschillende grotere en kleinere attenties kon hij merken dat het
haar ernst was en daarom vond hij het na twee jaar toch maar beter naar een
andere baan om te zien.

Terug op Zandwerven

Weer belandde hij bij Jasper Helder maar nu niet meer als inwonend knecht. Hij
kwam bij zijn ouders thuis en ging in uurloon werken, acht cent per uur. Jasper
werd al wat ouder en ging niet zoveel meer naar de markt. Zijn dochters waren
inmiddels getrouwd dus moest hij wat meer bij de deur blijven en legde zich
daarom wat meer op de boerderij en de zanderij toe, bijna de enige nog die er
op Zandwerven was. Het mooie zand was allemaal al weg gegraven. het betrof
alleen nog wat stopzand voor stratenmakers en de boerenstallen. Jan had nu
naast het boerenwerk ook werk in de zandkuil. Wanneer er boeren kwamen om
cen wagen zand moest hij de haler helpen de wagen vol te maken. Veel klinker-
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wegen werden er in die tijd nog gemaakt en ook voor onderhoud er van was veel
zand nodig dus kwamen bijna alle dagen meerdere wagens om zand te halen.
Jasper kreeg een knecht voor de boerderij en Jan stond bijna alle dagen in de
zandkuil voor acht cent per uur.

Toch had hij van het schamele loontje dat hij in zijn leven verdiende een spaar-
centje overgehouden, want toen het herfst was kocht hij voor zichzelf een
koebeest om die in het schuurtje van zijn vader op stal te zetten. Hij had bij de
zomerdag wat hooi gewonnen van cen stukje wegberm en wat wallenkanten die
hij in de avonduren had gemaaid en geschoren en die zijn jongste broertje en
zusje wat omgewerkt en tot hooi gemaakt hadden. In de avonduren werd het
weer thuis gehaald. Ook had hij er wat voerbieten bij gekocht en wat bijvoer, wat
toen alleen nog uit lijnkocken bestond. Het had wel niet zoveel opgebracht maar
de winst ervan had hij de volgende zomer gebruikt om zijn vader en moeder en

chzelf een plezier te doen, namelijk zich te laten fotograferen, of zo het toen
gezegd werd portretteren. Omdat hij toen zondags vrij had, wat hem zijn gehele
>ven nog niet was gebeurd, behalve dan een enkele keer zondagsavonds vrij van
melken als hij naar zijn ouders te gast wou. Meestentijds ging hij s avonds na het
melken nog even naar huis.

v . =
Maar zoals eerder gezegd, op die bewuste zondag ging 7 ¥ :?
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werden gemaakt bij Alb. A. Kleintjes in de Kerkstraat ¢

van welke fotograaf er op hu ogenblik nog verschillende
onder de mensen zijn. Een portret was in die dagen al een Keuolaned

heel bezit, vooral onder de arme mensen, de zogenaamde £l
daghuurmensen; zij die van de daghuur leven moesten, e s e o o
gewone mensen dus.

Vrijetijdsbesteding

Jan heeft zijn vrije dagen zeker goed benut, althans voor het behouden van de
familicbetrekkingen. Er is altijd een stevig verband gebleven in hun familic,
ondanks dat zij al jong uit elkaar zijn gegaan en voor die tijd zonder vervoer-
middelen, tamelijk ver uit elkaar waren. Zo is hij dan ook een keer bij zijn zuster
te gast geweest die hij door omstandigheden al ruim een jaar niet had gezien
omdat zij in een andere streck was terecht gekomen. Zij had in haar meisjesjaren
gediend in en om Wognum. Toen zij een jaar bij boer Stroet gediend had, welke
op een huurplaats woonde, werd hem de huur opgezegd omdat een oomzeg-
ger van de verhuurder ging trouwen. Het was in die tijd zo dat het hemd nader
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als de rok was en van een huuroverecenkomst en huurcontracten wist men niet,
althans er was geen wet die zich hiervoor inzette. Wilde men boer blijven dan
moest je maar zien waar een plaats te huur was. Verhuringen per jaar kwamen
vrij algemeen voor. Ook de kerkelijke landerijen en van gemeenten en armvoog-
dijen werden jaarlijks verhuurd, evenals grasgewas van dijken en wegen. Er
waren wel afspraken voor meerdere jaren maar deze waren hoofdzakelijk van
Heerschapsbedrijven. Boer Stroet nu belandde ten einde raad in de Graftermeer.
Het was vrij laat in het voorjaar. Hij had ook zijn dienstbode met kerstmis weer
ingchuurd en daar hij een heel gezin met jonge kinderen had, wilde hij haar
graag meenemen. Zijn bedrijf daar was te klein voor een knecht erbij en te
groot voor hem alleen. De meid moest dus ook mee melken. Jan Dudink had
met een buurjongen afgesproken zijn zuster daar cens te bezoeken. Zij waren
s zondagsmorgens al vroeg aan de loop gegaan en reeds in De Goorn in de
vroegmis geweest, vandaar naar Avenhorn en de Beemsterdijk langs naar de
Rijp. De rest moesten ze dan nog maar wat zocken. Na cen lange reis waren ze
blij dat ze wat onderuit konden zakken, uitrusten dan. Ze werden tamelijk goed
ontvangen door de boer en zijn vrouw, door zijn zus hoef ik natuurlijk niet te
zeggen. Om vier uur moest de boer weer melken en de meid moest natuurlijk ook
mee. Maar de jongens hoefden eigenlijk nog niet terug en hadden daarom onder
clkaar besloten om met de boer mee te gaan, als deze het tenminste goed vond.
Dan had Marijtje tenminste een keer vrij en de boer was nog cerder klaar met
twee knechts. Zo is het dan ook gegaan en na het melken, eten en nog cen tijdje
gezellig praten, werd de reis terug aanvaard naar de Zomerdijk. Maar moest dit
nu juist lopende zul je misschien denken. Ja, geachte lezer, er waren toen inder-
daad al enkele fictsen zoals wij die kennen maar niet voor iemand die met zijn
handen zijn brood moest verdienen. De boeren hadden hun paarden die ze voor
hun werk gebruikten in het land en een meer speciaal rijpaard waarmee ze hun
producten naar de markt brachten: hun kaas, boter en eieren en zondags naar
de kerk. De pastoor en de dominee werden door de parochianen en gemeente-
leden gereden; de dokter had een koetsier in vaste dienst en de notaris had wel
een stal voor een paard en rijtuigen, zijn tuinknecht moest dan ook de rijkunst
verstaan als meneer zell' niet bij machte was te mennen. Het was meestal de
smid of de timmerman of enig ander vakman of ambtenaar die een ficts bezat.
Toch bestonden er al enkele jaren de velocipede maar die is nooit gemeengoed
geworden. Daarmee moest je op een behoorlijke weg rijden en die waren lang
niet allemaal goed, zo niet slecht. Ze waren in die tijd nog niet eens allemaal van
verharding voorzien en zo ze verhard waren was dit met grint of bazaltslag en
een paardenpad in het midden, dit was een klinkerstraatje van 60 a 70 cm breed.
Ook heeft Jan in die tijd een paar keer zijn jongere broer bezocht te Onderdijk en
Medemblik en een zus in de Wogmeer, en altijd alles per pedes apostolorum.

Ook heeft Jan in die dagen zijn familie in Westerblokker opgezocht. Hier woon-
den enkele ooms en tantes met hun gezinnen waar hij sinds zijn kinderjaren niet
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meer was geweest. Niet alleen die familie interesseerde hem maar ook het dorp
waar zijn vader was groot gebracht en waar ook zijn voorgeslacht al anderhalve
eceuw gewoond had.

Zijn jongste zus was de laatste paar jaren thuis en ging uit werken en zijn jong-
ste broer Klaas wilde met alle geweld slager worden, wat heel wat voeten in de
aarde heeft gehad. Slagers en slagerijen zoals wij die nu kennen, waren er op de
boerendorpen bijna niet, en opleidingsscholen waren ook nog niet bekend. als
ze er dan al geweest zijn. De eerste kennis moest hij op doen bij een slager die
nog van alles slachtte of ook wel een krengenslager, op de meeste dorpen waren
wel een of twee van deze mensen. Zij kochten wat kippen en konijnen op de
wekelijkse markt in Purmerend of in het voorjaar wat nuchtere kalveren levend
of dood; een dood paard, dode lammetjes voor de huid en gestorven koebees-
ten. Er bestond wel een keur maar deze werd niet altijd zo scherp doorgevoerd
en van een destructor was geen sprake. Gelukkig was er op het dorp een slager
gekomen die zich uitsluitend beperkte tot goed vlees en aangezien hij al enige
kennis opgedaan had was hij voor deze slager een aangename hulp. Maar dat
ging nict zonder slag of stoot, hij was zo'n jaar of dertien en hij moest toch wat
verdienen. De slager vond het wel leuk zo'n belangstellende knaap bij zich te
hebben, maar kon hem geen loon uitbetalen. Zo ging hij dan naar een boer te
werk en de minste geringste tijd die hij kon vrijmaken ging hij naar de slager en
de volgende paar jaar ¢én dag per week. Toen hij zestien jaar was had hij zoveel
kennis opgedaan dat hij de moed had naar Amsterdam te gaan als slagersknecht,
wat in die dagen heel wat was en hij heeft het er nog goed afgebracht ook. Hij
heeft bij het slagen van dit alles wel wat hulp en steun van Jan gehad; een beetje
materié¢le maar in hoofdzaak bemoediging.

Jan hield zich meer bezig met dit soort familieczaken dan met een kermis of
andere vermakelijkheden. Maar op de kermis te Zandwerven had hij niet alleen
zijn vermaak gehad maar had hij er ecn meisje gevonden dat zijn vrouw zou wor-
den. Hij had Trijntje in zijn leven wel eens meer ontmoet. Zij waren nicet geheel
vreemd voor elkaar maar verder niet. In zijn eerste huur, toen hij zeventien of
achttien jaar was, kwam Trijntje daar een paar dagen logeren, want de boer was
een oom van haar. Zij was ruim vijf jaar jonger, dus nog maar cen kind: doch
later had hij haar toch wel meer gezien.

Harry van Doornum
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